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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 29 juni 2025, 09:30 uur    

Voorganger: Ds. J.H. de Vree  

 

Orgelspel | Peter van de Minkelis 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Lied 447 : 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 Valt de weg ons lang, 
   zijn wij klein en bang, 
   sterk ons, Heer, om zonder klagen 
   achter U ons kruis te dragen. 
   Waar Gij voor ons trad, 
   is het rechte pad. 
 

Stil gebed  
 

Bemoediging en groet   
 

Zingen: Psalm 92 : 1 en 7  (OB) 
1 Laat ons den rustdag wijden 
   Met psalmen tot Gods eer. 
   't Is goed, o Opperheer, 
   Dat w' ons in U verblijden; 
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   't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
   Ons stelt Uw gunst in 't licht, 
   't Zij ons de nacht bericht 
   Van Uwe trouw en goedheid. 
 
7 't Rechtvaardig volk zal bloeien, 
   Gelijk op Libanon,    
   Bij 't koest'ren van de zon, 
   De palm en ceder groeien. 
   Zij, die in 't huis des HEEREN, 
   In 't voorhof zijn geplant, 
   Zien door des Hoogsten hand 
   Hun wasdom steeds vermeêren. 
 
Lezing van de wet 
 
Zingen: Lied 490 : 1 en 7  (Weerklank) 

 
 

7 Jezus neemt de zondaars aan. 
   Mij ook heeft Hij aangenomen, 
   doet de hemel opengaan. 
   Tot mijn Heiland mag ik komen, 
   die mij troost en bij zal staan: 
   Jezus neemt de zondaars aan. 
 
Gebed om Gods Geest 
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De kinderen gaan naar de zondagsschool 
 
Bijbellezing: Handelingen 9 : 1 – 19  
1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en 
moord, ging naar de hogepriester toe 2. en vroeg van hem brieven voor Damascus, 
gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, 
zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. 3. En terwijl 
hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling 
omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4. en toen hij op de grond gevallen was, 
hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5. En hij zei: 
Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, 
met de hielen tegen de prikkels te slaan. 6. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat 
wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u 
gezegd worden wat u moet doen. 7. En de mannen die met hem meereisden, stonden 
sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. 8. En Saulus stond op 
van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij 
de hand en brachten hem naar Damascus. 9. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, 
en at en dronk hij niet. 10. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam 
Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier 
ben ik, Heere. 11. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte 
genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus 
is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 12. en hij heeft in een visioen gezien dat een man van 
wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer 
ziende zou worden. 13. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze 
man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14. en hij heeft 
hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam 
aanroepen. 15. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 
uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen 
en de Israëlieten. 16. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn 
Naam. 17. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen 
opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk 
Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende 
zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. 18. En meteen vielen hem 
als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond 
op en werd gedoopt. 19. En toen hij voedsel genomen had, sterkte  hij aan. En Saulus 
verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. 
 
Zingen: Psalm 139 : 1 en 14  (OB) 
  1 Niets is, o Oppermajesteit, 
     Bedekt voor Uw alwetendheid. 
     Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
     Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
     Wat ik beraad', of wil betrachten, 
     Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
     Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
     Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
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     Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
     En doe mij toch met vaste schreden 
     Den weg ter zaligheid betreden. 
 
Verkondiging: “De bekering van Saulus” 
n.a.v. Handelingen 9 : 6  
En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen 
hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. 
 
Zingen: Psalm 86 : 6  (OB) 
6 Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
   'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
   Neig mijn hart, en voeg het saâm 
   Tot de vrees van Uwen naam. 
   HEER, mijn God, ik zal U loven, 
   Heffen 't ganse hart naar boven; 
   'k Zal Uw naam en majesteit 
   Eren tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
 
Collecte 
 
Slotzang: Lied 569 : 1, 2 en 3  (Weerklank) 

 
 
2 Dan schijnt opeens een licht van boven. 
   De stem van Jezus klinkt dichtbij. 
   Saul kan zijn oren niet geloven: 
   ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ 
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3 God wil hem tot apostel stellen, 
   om dan de wereld in te gaan. 
   Saul moet het overal vertellen, 
   wat Jezus Christus heeft gedaan. 
 
Zegen 
 
Uitgangscollecte 
 
Orgelspel 
 


